
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



In „Die Weihnachtskrippe,  Achtes Jahrbuch Des Kartellverbandes 
deutſcher Krippenfreunde, 1932”, stond onderstaand stukje over de 

eerste Nederlandse Kerststallenbeweging die in 1931 werd opgericht. 
 
Ook in Nederland kennen we een kerststallenbeweging. Zo werd op 23 november 1931 in 
Arnhem een “Kring tot bevordering van de Katholieke Kerstviering opgericht, naar het 
voorbeeld en met medewerking van de regionale gemeenschap van reinisch-wesstfälischer 
Kerststalvrienden, die al deze inspanningen moeten samenbrengen en tot een 
gemeenschappelijk doel moeten leiden. 
Een aantal grotere en kleinere dorpen in Gelderland hebben hun reguliere 
kerststaltentoonstellingen. Zuid-Limburg had zijn eerste dergelijke gebeurtenis in 1930 in 
de kerststalshow van de Kettelerbund. 
Vorig jaar (1931) was het de eerste kerststalvoorstelling in Heerlen van 12 t/m 16 december 
en een tweede in Brunsum, vanaf 19 december t/m 23 december.  
Zo heeft de Duitse Kettelerbund op voorbeeldige wijze aan de zijde van de Nederlandse 
Vrienden van kerststallen gestaan. 
De Nederlandse Vereniging zelf, onder voorzitterschap van P. Perpetuus Palant O.F.M. uit 
het Franciscanenklooster van Weert, en Hubert Herkuleijns uit Heelsum (Kastanjelaan 32), 
heeft haar instrumenten en methoden voor de propageren van de kerststal overgenomen 
van de Duitse kerststalvrienden: 
 
Verspreiding van Kerstliteratuur, Kerstliederen, Kerstmuziek, Kerstspelen, Voordrachten 
met lichtbeelden, Kerstkribbenfeesten, Onderricht in het zelf bouwen van Kribben, 
Tentoonstellingen etc. 
 
Drs. Jop Pollmann heeft met hulp van componist Jan Nieland al een nieuwe editie van 
Nederlandse kerstliederen uitgebracht. 
Diverse leden van het klooster in Weert, waaronder prof. dr. Willibrord Lampen O.F.M., van 
de Universiteit van Nijmegen, Pr. Dr. E, Bruning O.F.M., Pr. Lohuis, leverde een bijdrage als 
sprekers voor het propageren van de kerststal. 
 
Ook wordt, naar model van de Kartelvereniging van Duitse Kerststalvrienden, een 
"Kerstjaarboek" uitgegeven voor de Nederlandse katholieken. 
De eerste algemene rondzendbrief van de "Kring" stelt in dit verband: 
 
“Het behoeft geen betoog, dat een dergelijk Jaarboek, dat toegankelijk is voor alle gezinnen, 
een groot cultureel goed kan betekenen voor ons Vaderlands Katholicisme, dat vooral op het 
gebied van lectuur, nog zozeer behoefte heeft aan culturele vorming.  
Dat hierbij het Kerstgebeuren in het middelpunt der aandacht staat, geeft aan die culturele 
opvoeding mede een hoge godsdienstige waarde”. 
 
Dit alles zijn mooie en veelbelovende tekenen. 
In Zuid-Limburg, waar de schoorstenen zich alarmerend vermenigvuldigen, waar de 
kleurrijkste mengelmoes van naties elkaar ontmoeten, waar ongeloof van alle kanten dreigt, 
dringt ook de vreugde en het enthousiasme voor de kerststal, voor de figuurlijke weergave 
van het mysterie van Kerstmis, steeds meer door. 
Het is van harte te hopen dat deze enthousiaste en energieke vreugde mag blijven groeien, 
zodat de vrede van Christus in gezinnen en in zielen mag wonen!  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


