
Jezus is geboren 
 

zoals hij geleefd heeft 
 

 

De kindsheidsverhalen  
 

bij Lucas en Matteüs 
 

 
Twee evangelisten hebben een ‘kindsheidsverhaal’ als proloog in hun evangelie: Lucas en 
Matteüs. Beide verhalen verschillen zeer sterk van elkaar. Hoe komt dat? 
Die verhalen over de geboorte en de kindertijd van Jezus doen ons vooral kijken naar het 
leven en de boodschap van de volwassen Jezus. Men kan ze dus pas echt verstaan tegen 
de achtergrond van het hele evangelie.  Ze vormen elk een heel bijzondere compositie, 
gemaakt door uitmuntende schrijvers.   
 
In voorbereiding op Kerstmis ontdekken we de rijke betekenis van die mooie verhalen. 
We kijken wat zij kunnen betekenen voor ons eigen leven en voor de wereld van vandaag. 

 
Twee avonden: woensdag 4 en 11 december 2024, telkens om 19.30 uur. 

De avonden vormen één geheel. Neem dus aan beide avonden deel. 
 

Begeleiding: Luc Maes. 
 

Kostprijs: € 15 voor de twee avonden (uitgebreide tekstbundel inbegrepen). 
 

Inschrijven is noodzakelijk. Dat kan via 2 wegen:    
Google formulier,  of  0499 20 21 50. 

De inschrijving is definitief na overschrijving  
op rekening BE69 4440 5920 8178, Zingeving abdij Roosenberg, 9250 Waasmunster  

Vermeld uw naam in de mededeling bij de overschrijving. 
 

Abdij Roosenberg          Oudeheerweg-Heide 3, Waasmunster 
 

 

 

 

 

 Roosenberg spiritualiteit 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSGVw7FZ_lgJ9IUgRm-oX1UNePmwnb4mfCRl6l-M9AxmQTeg/viewform?usp=sf_link

